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EEN LIEDJE ZONDER EII\D
Tekst Carl Van Eyndhoven

raam een licht schijnt.

Daar zingt men op

sol do!" Dit lied-je duurt een eeu-wig-heid: je raakt het nooit meer kwijt. Wij

1. Deze canon kan samen gezongen worden met de canon "Perpetuum mobile" (M.J. blaadje nr. 259).
2. "Mooie liedjes" begint dan aan de eerste hoge do van de eerste volledige maat van "Een liedje zonder eind'.
3. Andere mogelijkheid: "Mooie liedjes" onmiddellijk aansluilen na "nooit meer kwijt.'
a. Bijde aansluiting van "Wij lopen..." achter "Alzegt men..." gaat het aldus:
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