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Melodie: Cezang 101(LvdK)

Zntting: V/il lem. Vogel
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2. Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

4. Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekr zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

3. Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die'ons bloeien doet!

5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

O Woord, zo lang ons tocgedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zai!

Tekst: Sytze de Vries
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